
Er is een tijd van zaaien
een tijd van oogsten,
een tijd van ploegen,
een tijd van rusten …

Door mooie herinneringen gesterkt, 
nemen we afscheid van

De heer

Joris Homey
zoon van wijlen Oscar Homey en wijlen Maria Cuvelier

geboren te Dranouter op 23 november 1939
en op 16 april 2024 te Elverdinge van ons heengegaan,

gesterkt door het ziekensacrament.

Lid van OKRA en Samana

Samen met allen die Joris gekend hebben, willen wij afscheid nemen  
tijdens de uitvaartplechtigheid die zal opgedragen worden in de parochiekerk  
van Sint-Jan de Doper te Dranouter op zaterdag 27 april 2024 om 10.30 uur.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

Na de crematie volgt in familiale kring de bijzetting  
van de urne in de familiegrafkelder.

U kunt Joris een laatste groet brengen tot en met donderdag 25 april  
om 18 uur in Uitvaartcentrum Demuys, Reningelststraat 11 te Kemmel. 

Bezoekuren Funerarium: elke werkdag van 14.30 uur tot 19 uur, op  
zaterdag van 14.30 uur tot 18 uur, niet op zon- en feestdagen.

Broer, schoonbroer en nonkel van

 † Johanna Homey – † Michel Ingelbeen en familie
 † Suzanne Homey – † André Soetaert en familie
 † Marcel Homey – Paula Braem en familie
 Diane Homey – † Sylvère Deklerck en familie
 † Hubert Homey – Gisèle Verhee en familie
 † Oswald Homey – Viviane Vandroemme en familie
 Christiane Homey – † Joseph Lemahieu en familie

Dooppeter van

 Pascal Homey
 Lode Lemahieu

Delen mee in dit verdriet

 De families Homey – Cuvelier

Een woordje van dank aan zijn huisarts en de directie en het personeel  
van Home Vrijzicht, in het bijzonder de afdeling ‘De Vlasschaerd’.

Online condoleren kan via www.demuys.be.

Uitvaartcentrum Demuys Kemmel 
057/27 08 57


